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Bohmische Briider (voor 3-stemmig koor) 16e eeuw/lezing E.K.G.

Vert: Ad de Besten Bew: Jan van den Driest
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1. Laat ons de Heer 1lof- |zin- gen,juicht,

Hij zal met trouw om- | rin- gen wie
4. Daar-| om dan niet ver- |sa- gen, maar

De Heer doet red- ding | da~ gen, Hij

5. Daar-| om lof zij de He- re, in
Hem die toe wou ke- ren i Z
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Al [moet ge g1i]
Wie|lijdt,God Hij
Hij|mo- ge en

T

gen veel duis-tér- nis en dood, gij
ken,'t is al- les Hem be-kend, Hij
den, el- kan-der +toe-ge-wijd, en

sa- gen, |Hij redt uit |[al= = = = = = « -le nood.
zal -ren ster-ken | met woord en sa= = = = = — 7 —cra~-ment.
schen- ke al t goe- de nu en in jeeu = = — = = S -wig-heid.
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Alle rechten voorbehouden door:
Uitgifte Stencilmuziek Langerak. Nadruk verboden. usl-270888

Voor de volledige tekst: zie Liedboek voor de kerkken.



